
GELOVEN IN BRAZILIË 

 

Van iedere 3 mensen in Brazilië 

zijn er 2 katholiek. Al die 

katholieke Brazilianen bij elkaar opgeteld, maakt van Brazilië het 

grootste katholieke land ter wereld. Brazilië kent in totaal 261 

bisdommen (Nederland 7). Daarvan zijn er 44 een aartsbisdom (in 

Nederland 1). 

In huizen van katholieke 

Brazilianen vind je heel vaak 

beelden of afbeeldingen van 

Jezus, Maria of allerlei 

heiligen. Voor die beelden 

worden kaarsjes gebrand, 

vooral wanneer mensen steun 

nodig hebben. Wanneer bij 

voorbeeld iemand ziek is. Ook 

wordt er heel veel gebeden. 

Daarbij wordt heel vaak een 

rozenkrans gebruikt. 

 

Katholieken bidden niet alleen, maar ze helpen ook mensen die in nood 

zijn en hulp nodig hebben. En jij helpt, door de speurtocht te lopen 

en sponsors te zoeken, arme boeren en hun gezinnen in Brazilië. Je 

helpt hen met jouw sponsorgeld om hun land te behouden en een goed 

leven op te bouwen. 


