
REIZEN IN BRAZILIË 
 

 

Brazilië is een heel groot land. Zo groot dat heel veel Europese landen erin passen. Kijk 

maar eens naar het kaartje rechts. Zwart is het grondgebied van Brazilië. De witte 

vlekken erin zijn de oppervlaktes van een 

heleboel Europese landen. Kun je Nederland 

vinden? Misschien kun je ook andere landen 

ontdekken. 

Een reis van de ene stad naar een andere 

stad kan natuurlijk heel ver zijn in een land 

zo groot als Brazilië. Mensen die het kunnen 

betalen, nemen daarom liefst een vliegtuig 

om die reizen te maken. Maar voor arme 

mensen zoals de boeren uit Paraiba is dat 

veel te duur. Er rijden bijna geen treinen in 

het land, maar gelukkig zijn er wel genoeg 

bussen. Arme mensen nemen dus een bus 

wanneer ze op reis moeten gaan. 

Soms kan zo’n busreis wel meerdere dagen duren. 

En mensen nemen vaak veel koffers en andere 

dingen mee in de bus. Dus het kan soms wel een 

beetje dringen zijn. 

En wanneer er geen bus rijdt, zou je misschien 

nog wel mee kunnen liften met een vrachtauto. 

In de steden rijden er veel taxi’s. Soms kopen 

mensen, die een auto hebben, een sticker ‘Taxi’. 

Andere mensen kunnen dan, tegen betaling 

natuurlijk, een stukje meerijden. 


